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Eindeloos genieten van spelende oblanten verbonden

yosten met de plek en de dieven in Maledoke, 20d Al
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Dit Is é8n van de vele onverwachte, ontroerende en Intense
momenten In de natuur die 1k heb meegemaakt sinds Ik
wildernisgids ben geworden. Ik ben dankbaar dat Ik weer zo
kan genileten, de afgelopen jaren Is dat wel anders geweest. [k
kan amper geloven dat dit tegenwoordig mijn werk is. Wie had
oolt kunnen badenken dat de verandermanager die Ik vioeger
was deze transformatle door zou maken?

Van snel en succesvol naar stiistand

Acht Jaar geleden was Ik nog vol enthousiasme actlef als
organisatieadviseur. Eerst voor é8n van de zogenaamde
'Big 4’ zakellke dlenstverleners op de Amsterdamse Zuldas,
daarnz met een zakenpartner In ons elgen bedrijf. Een
geweldige, snelle, volle, drukke en leerzame tijd waarin 1k
me tien jaar lang specialiseerde In verandermanagement en
lelderschapsontwikkeling. Naast werk was Ik dol op paardrijden,
dulken In grotten, hardlopen en ging ik graag ult eten met
vrienden en familie. [k was succesvol, haalde alles ult het leven
en genoot maximaal.

Tot 4 december 2012, de avond waarop mijn leven veranderde.
Het manegepaard wazarop Ik reed ging er In galop vandoor en
wierp mij van haar rug. Ik landde hard op mijn schouder en
hoofd. Het zand was door de luchtgaatjes van mijn cap geperst
en zat In mijn haar. Ik weet er niet veel meer van, allean dat elke
beweging pijn deed. Bij de Eerste Hulp bleek mijn sleutelbeen
gebroken. Alles was wazig en Ik dacht dat dat door de pijn
kwam. Een paar dagen later dansten de letters echter nog
steeds over mijn beeldscherm en kreag Ik hitte-aznvallen als 1k
me probeerde ta concentreren. Het licht van een beamer deed




me duizelen en mijn opdrachtgever
stuurde me naar huis omdat hij me
warrig vond. De hulsarts vertelde dat Ik
een hersenschudding had en rustig aan
moest doen.

Er volgde een lange periode waarin
‘rustlg aan doen’ en weer overeind
krabbelen elkaar opvolgden. Ik was
ervan overtulgd dat ik met een mitella,
een tijdje rust en gewoon volhouden
weer snel 'de oude’ zou worden. Die
overtuiging heb 1k Jaren gehouden.
Ondertussen werd Ik steeds weer
opnleuw geconfronteerd met de harde
realitelt dat nlets meer ging zoals
‘vroeger. Mijn hoofd weigerde en ledere
keer moest Ik gefrustreerd toegeven
dat Ik ‘gewoon nlet meer kon' Ik werd
gek van prikkels van geluid en licht
In een restaurant of op een feestje.
Concentreren in een kantoortuln bleek
onmogelljk omdat alle geluiden om
me heen maar binnen bieven stromen.
Ik moest dagen bijkomen van een
vergadering voorzitten of een workshop
leiden. Ik kreeg steads vaker migraine,
voeide me constant uitgeput en sliep
slecht door evenwichtsproblemen.
Ik begon gezelligheld en drukte te
mijden. Alles wat Ik zo leuk vond en
waar [k energle van kreeg putte me nu
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alleen nog maar uit. Ik werd moe zoals
Ik dat niet aerder gekend had. Ik kon
mensen die me zogenaamd begripvol
toevertrouwden dat ze 'ook wel eens
heel moe’ waren wel wurgen. Hoewel
ongetwijfeld goed badoeld hadden ze
geen Idee. [k kon het ook niet uitieggen.
Het was confronterend, frustrerend,
vermoetend en pijnlijk. Het heeft me
vrlenden gekost en mijn relatie werd
fiink op de proef gesteld.

Intense
moeheid viel
me zwaar

Eén van de lastigste dingen vond Ik
dat Je niets aan me kon zien. Ook op
de hersenscan was nlets te zlen. Goed
nleuws! Toch? Helaas trokken mijn
klachten zich nlets aan van het resultaat
van de hersenscan en de neurcloog
verwees me door naar revalidatie
voor mensen met nlet aangeboren
hersenletsel. Het viel me zwaar: 'Als
er niets te zien Is, dan Is er toch zeker
niets aan de hand?' hield Ik mijzelf voor.
Waarom voelde 1k me dan toch zo slecht?
Wat deed Ik fout? Stelde Ik me z2an?

Rulm een half Jaar ging 1k meerdere
keren per week naar het UMC Utrecht
om te leren omgaan met dit ongrijpbare
en onzichtbare lichte hersenletsel.
Mijn ‘'mentale belastbaarheld’ was
aangedaan bleek uit de vele testen.
Tiidens de revalldatie leerde 1k dat Ik
moest stoppen voér 1k moa werd (hoe
dan? Je weet toch pas dat je moe bent
als Je moe bent?). Alles moest verder
gepland worden (geen hobby noch
kwaliteit van me), k moast rust Inbouwen
en doe- en denktaken afwisselen. Alles
In mijn werk bleek echter te bestaan ult
denktaken, vazk In een drukke ruimte,
met een deadline. Er viel helernaal niets
af te wisselen. Kwalltelten die me eerder
70 veel opgeleverd hadden, keerden
Zich nu tegen me: mijn wilskracht,
doorzettingsvermogen, perfectionisme
en ambitie putten me nu alleen nog maar
uit. Ik had het gevoel dat ik de moellljkste
dingen In het leven moest uitvegelen én
veranderen, julst op het moment dat Ik
me het allerslechtst voelde.

Een sprankje hoop

Aan het einde van de revalidatie parlode
ben 1k een maand vrijwilligerswerk
met paarden gaan doen In Zuid Afrika.
Ik hoopte dat mijn klachten zouden
verminderen als 1k een tijdje lets heel
anders zou gaan doen In een rustige
omgeving. |k kwam terecht op een
prachtige plek op de savanne waar een
kudde semi-wiide paarden rondzwiert. Er
was geen mobiel berelk en geen Internet.
De stiite was overweldigend. Er kwam
een rust over me heen die Ik niet kende.
Kortorn, het was een schot In de roos.

Mijn verbli)f op de Zuid Afrikaanse
savanne Is een keerpunt. Er s een zaadje
geplant: hat leven kan ook mool en
Intens zijn op een heel andere manler
dan Ik tot nu toe gewend ben. Zonder
mega volle agenda, computer en
telefoon. In de natuur, tussen de dleren
en met ean paar mensen. Als IK niet

lang daarna voor het eerst In mijn leven
00g In 0og sta met twee olifanten voel
Ik Intense blljdschap opborrelen. Ze
stoelen in het licht van de ondergaande
zon die het gras op de savanne goud laat
oplichten. Weer voel Ik die rust. Dat heb
Ik zo lang niet gevoeld. Hier wil Ik zijn. Na
ean maand neem Ik In tranen afscheld
van de prachtige plek, de paarden en de
wiide dieren. Met nog steeds dezelfde
klachten, maar ook met een sprankje
hoop en een nleuwe llefde: de Zuld
Afrikaanse savanne.

Terug naar de harde realiteit

In het hectische Nederland besef ik
dat het werk als organisatieadviseur
me meer kost dan me lief Is. Zelfs als Ik
maar een paar uur per dag werk en al
mijn pauze- en afwisselstrategien uit
de revalidatie toepas ben Ik ultgeput.
Bovendien kan Ik nlet de kwaliteit
leveren die 1k gewend ben. Mijn
soclale leven bestaat haast nlet meer.
Langzaamazan begin Ik te beseffen
dat dit wellicht nlet meer gaat... dat
het nooit meer gaat worden zoals het
was. Een pljnlijk Idee, waar Ik me heftig
tegen verzet. Als het Immers niet meer
lukt om beter te worden, dan gaat dit
grote conseguenties voor mijn werk en
toekomst hebben. Ik merk dat Ik geen
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andere mogelikheld zie dan de manage
aansprakelljk te stellen voor dit verlies,
lets wat 1k erg lastig vind. Tot mijn grote
opluchting reageert de manege zeer
begripvol en zeggen zij hun volledige
medewerking toe.

In het begin ben Ik blij verrast door de
aanpak In het letselschadetraject. Al
vrij snel na het kennismakingsgesprek
met de verzekerzar van de manege en
mijn belangenbehartiger ontvang Ik
een voorschot. Ik zal dat moment nooit
vergeten: 1k wandeide in het bos en
hoorde een mall binnen komen. Een
doorgestuurd bericht van de verzekeraar
dat er een bedrag naar me overgemaakt
Is In het kader van de letselschadezaak. Ik
ben op een boomstam gaan zitten en de
tranen stroomden. Het Is niet alleen de
opluchting vanwege de financidle steun,
maar vooral de symbolische waarde die
het voor mij had. Erkenning van het
ongeval en de negatieve consequenties
waar 1k al jaren mee worstel. Een
mengeling van blijdschap, opluchting
en verdriet schiet door me heen.

Verder ben Ik bli) met de ondersteuning
van de arbeidsdeskundige van Heling
& Partners die ik heb toegewezen
gekragen. ZIj begeleldde me om mijn

werkende leven weer op orde te krijgen.
Op haar advies deed 1k een zogenaamd
capaciteltenonderzoek bilj BVS
Beroepskeuze Advies. We rondden dat
onderzoek af met een enorm Inspirerend
gesprek waarin de arbeldsdeskundige,
de onderzoeker en Ik brainstormden
over mijn mogelijkheden. Ik genoot
ervan om eindelijk weer voorult te
kijken. Uit het onderzoek volgde dat mijn
gekozen pad met de nadruk op natuur,
stiite en gidsen in Afrlka goed passend
was. |k ontleende veel steun aan deze
bevestiging In deze onzekere tijd.

Een ander deel van het letselschade-
traject staat echter In schril contrast
met mijn eerste ervaringen. Het Is
een constante herinnering aan mijn
ongeval en de beperkingen dle daarult
voortkomen. Het houdt me vast In het
verleden terwljl ik zo graag vooruit wil.
Maar dat niet alleen. Het traject duurt
eindeioos lang; acht jaar na het ongeval
en terwi)l Ik dit artikel schrijf Is het nog
steeds gaande. Het feit dat Ik nog steeds
niet weet waar Ik aan toe ben vind Ik heel
lastig en Is slopend. Inmiddels ben 1k een
lange lijst aan Intensieve medische- en
belastbaarheidsonderzoeken verder. Alle
onderzoeken bavestigen keer op keer
mijn klachten en hebben er inmiddels




Minetnve werkplek

toe geleid dat Ik tot mijn grote verdriet
volledig ongeschikt ben verklaard
voor mijn werk als organisatieadviseur.
Desondanks verklaart een medisch
adviseur van de verzekeraar doodleuk
dat mijn klachten “In de praktijk
waarschijnlijk geen consequentles
hebben voor betrokkene, omdat
dergelijke stoornissen met zan zekerheld
grenzende waarschijnlijkheld door
betrokkene zelf worden opgevangen”.
Ja, zou dat niet geweldig z1jn? De realiteit
Is echter een totaal andere, dat ervaar Ik
niet alleen dagelijks, dat vindt ook ledere
In hersenletsel gespecialiseerde arts en
psycholoog die zich de afgelopen jaren
over mijn zaak heeft gebogen. Zo'n
bagatelliserende ultspraak maakt me
woest en doet ontzattend veel pijn, Julst
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omdat Ik zo'n moelte heb gehad met het
‘accepteren’ van die klachten. Het doat
totaal geen recht aan alles wat lk gedaan
heb om beter te worden, noch aan alles
wat Ik verloren heb sinds het ongeval.
Het dwingt mij om voor de zoveelste
keer te bewljzen waar Ik zelf de grootste
moelte mee heb: dat Ik beperkingen heb
en dat die niet meer weg gaan, dat Ik me
niet aanstel en dat Ik niet gek ben. Ik
kan niet wachten tot het traject met de
verzekeraar eindelijk wordt afgesloten.

Het roer om in de wildernis

Gelukkig zijn ondertussen de positieve
ervaringen In Afrika door mijn hoofd
blijven spoken. Hoe kan Ik daar meer werk
van maken? Om dat ult te zoeken ga Ik
samen met mijn vriend naar Botswana.

We volgen een deel van de gidsopleiding
en wonen In de wiidernis. Overdaq leren
we over de dieren die we tegen komen,
de bomen en planten die ze eten en hoa
we sporen kunnen lezen. 's Avonds leren
we over de sterren en we vallen In slaap
terwdjl we discussiéren of we een lulpaard
of een leeuw horen In de verte. Af en toe
worden we wakker van de olifanten die
naast de tent staan te eten.

Er Is vrijwel geen stroom dus Zijn er ook
geen beeldschermen en telefoons. We
lopen In absclute stiite om de dleren niet
lastig te vallen en om de omgeving goed
te kunnen observeren. We leven immers
tussen de olifanten, neushoorns, buffals,
lulpaarden en leeuwen, de zogenaamde
'Big 5"en die wil Je graag zien, maar wel
op vellige afstand. Het natuurlijke ritme,
de stilte, het gebrek aan prikkels: het
bestaan als gids lijkt gemaakt te zIjn voor
lemand met mijn beperkingen én Ik vind
hat neg fantastisch ook

Ik beslult de volledige opleiding tot gids
te volgen en vertrek drle maanden naar
Zuid Afrika! Ik vind het spannend maar
vertel eerlijk over mijn beperkingen.
De reactle Is hartverwarmend: geen
probleem om rekening mee te
houden. Wat een opluchting. Ik krijg
mijn werkboek bljvoorbeeld vooraf
toagestuurd zodat Ik voorult kan werken.
Studletijd in de wildernis wordt voor mi)
dan pauze mogelijkheld. Een gemiste
groepsles op een slechte dag mag Ik één
op één inhalen. De flexibitelt Is geweldig.
Ondanks mijn beperkingen heb Ik een
waanzinnig moaie tijd. [k leer ontzettend
veel, niet zlleen als gids over de natuur
maar ook als mens over mijn eigen
natuur. In de wildernis gaat het er om
wie je op dit moment bent, niet waar jo
vandaan komt of wie je was. Ik leer oog
te hebben voor de detalls om me heen.
Dit dwingt me om de rust In mezalf te
ontdekken. Als er Immers teveel van
binnen gaande Is, heb Ik geen ruimte om

op te letten wat er om me heen gebeurt. Met volle 2andacht het
moment ervaren, elk moment opnleuw, Is hoe 1k In de wildemnis
de meerwaarde van rust en stiite heb ontdekt.

Om te zien moet Je leren kijken

Dan Is het zover: acht jaar na het ongeluk ben Ik wildemis trails
gids en verrull ik de Nederlandse bossen meerdere maanden
per Jaar veor de Afrikaanse savanne! [k werk samen met de
Wilderness Leadership School In Zuld Afrika. Samen met
hun ervaren lokale gidsen begeleld Ik zesdaagse trails in Big
5 gebled, waarbi] we leven volgens het ritme van de natuur,
slapen onder de sterren en water drinken ult de rivier. Mijn
collega’s zijn volledig op de hoogte van mijn beperkingen en
het pad dat Ik heb afgelegd om hier te komean. Ze zien dit julst
als toegevoeqgde waarde voor een gids en springen voor me in
als het nodig 1s. Wie had dat ooit durven dromen?

Wildernis biedt
rust en stilte

Door mijn prachtige ervaringen In Afrika ben Ik de natuur In
Nederiand met andere ogen gaan bekijken. Ook hier valt
nog zo veel te ontdekken, In de natuur en over mijn eigen
natuur. Samen met de Wilderness Leadership School heb tk
daarom een ‘nature trall' op de Utrechtse Heuvelrug opgezet.
De trall Is gebaseerd op mijn ervaringen als wildernis gids In
Zuld Afrika. Ock hler laten we ons Inspireren door de natuur,
fopen we In stifte en slapen we onder de sterren. Mijn collega
gidsen ult Zuid Afrika delen via Ingesproken boodschappen
hun ervaringen met dieren en natuur om ons te Inspireren.
Dit maakt voor mij de cirkel rond: mijn leven in de wildernis
In Zuld Afrikz en mijn leven In de natuur In Nederland zijn
verbonden. Alles wat Ik de afgelopen Jaren geleard heb als
verandermanager, gids, in de revalidatie en In de worsteling
met de verzekeraars neem Ik mee In mijn dagelijks leven en op
trall. Praktische dingen, zoals pauze houden voor ik moe ben,
werken in kieine groepjes en de stilte opzoeken. Maar vooral
ook de Inzichten. Dat er zo veel moois te ontdekken s, Julst als
het tempo vertraagt. Dat af en toe stil staan helemaal niet erg
Is, maar de gelegenheid bledt om nieuwe dingen te zlen die
Je normaal over het hoofd ziet. Dat als Ik de omstandigheden
niet kan veranderen, Ik wel de manier waarop Kk ernaar kijk
kan veranderen. Zoals een gids In Afrika me leerde: om echt te
kunnen zien moet Je opnleuw leren kijken. «

Nicolette Folkers
www.zennitjustwalknl



